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Geachte bezoekers, lief publiek, 

Wat was er eerder: de muziek of de mens? 
Wat was er eerder: de muziek of de taal? 

Vogels waren er in de schepping eerder dan de mens. Is het zingen van vogels muziek? 
Een mens maakt eerder geluid dan dat hij kan praten. Bij de geluidjes van een baby 
herkennen we verschillen in toonhoogte en ritme; is dat muziek of taal? 

Muziek is in ieder geval zo oud dat wetenschappelijk bewijs voor het echte 
ontstaansmoment ontbreekt. Er was hoogstwaarschijnlijk geen begin van muziek. 
Muziek zal altijd deel uitgemaakt hebben van de mens vanaf het moment dat wij 
klanken konden voortbrengen en signalen konden overbrengen naar anderen. 

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van

Op 16 september 

vierde het koor zijn 

verjaardag op het 

Herman van Veen  

Arts Center in Soest.

foto: Jos Meijer

 cnf  Archimedeslaan 10  –  3584 BA  Utrecht

Stichting Carel Nengerman Fonds
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Muziek maken is door de tijd heen geëvolueerd door te experimenteren met diverse 
natuurlijke materialen, het ontstaan van instrumenten en voortschrijdend muzikaal 
inzicht en ideeën.  De mens werd zich meer en meer bewust van klanken en taal die wij 
konden voortbrengen in de vorm van muziek.

In dit feestelijke jubileumconcert zullen we de patroonheilige van de muziek, Sint 
Cecilia, eren. Purcell en Händel laten in hun werken alle facetten van de muziek klinken 
en beelden daarmee de kracht en het karakter van de verschillende instrumenten uit. 
De menselijke stem is er daarvan ‘maar’ één, in koordelen en aria’s voor de solisten.  
U hoort ook virtuoos geschreven instrumentale delen, waarmee ons orkest kan 
uitblinken. 

De teksten voeren terug naar de oudheid. Jubal die in de Bijbel genoemd wordt als de 
uitvinder van de harp en de schalmei. Orpheus van wie verteld wordt in de mythologie 
dat hij met zijn spel op de lier de bomen en dieren deed dansen. En het orakel van 
Dodona: een plaats met een heilige eikenboom, omringd door een kring van bronzen 
ketels, zodanig opgehangen dat ze tegen elkaar konden kletteren. Voorspellingen 
werden gedaan aan de hand van de geluiden die de ketels maakten, in harmonie met 
het ruisen van de eikenbladeren en het gekir van de zwarte duiven die in het heiligdom 
leefden.

De muziek die Purcell en Händel geschreven hebben maakt van de poëtische teksten 
van de dichters die hen inspireerden woordschilderingen. Èn je hoort het niet alleen, 
je voelt het ook. In sommige talen zijn er, niet voor niets, geen aparte woorden voor 
muziek en dans. Voor die culturen is het één en hetzelfde.

Erik Scherder, de bekende neuro psycholoog, schreef: ‘Muziek helpt ons te overleven 
omdat het groepsvorming stimuleert, en als groep sta je nu eenmaal sterker. Zelfs een 
verzameling vreemden ervaart het snelst saamhorigheid wanneer ze samen muziek 
maken. Melodie en ritme dwingen mensen gewoon om op elkaar af te stemmen. Dat is 
misschien wel het allermooiste aan muziek: dat het niet alleen plezier geeft voor jezelf, 
maar je ook echt met anderen verbindt. Uiteindelijk is het groter dan jezelf.’

In het machtige slotkoor van Händel klinkt door: ‘We zijn van het begin tot het einde der 
tijden gegaan, en muziek is de motor van het universum geweest’. En zonder muziek 

geen Concertkoor Baarn!

Ik wens u een heerlijk concert, 

Yvonne van Bommel
voorzitter@concertkoorbaarn.nl
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Programma

Henry Purcell (1659-1695)
• Hail, Bright Cecilia
• Welcome to All the Pleasures

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
• Ode for St. Cecilia’s Day

Uitvoerenden
Åsa Olsson  ...............................................  sopraan
David Cohen  ...........................................  counter tenor
Adrian Fernandes  ................................  tenor
Cyprien Crabbé  .....................................  bas

Orkest
viool 1  ..........................................................  Barbara Erdner
viool 2  .........................................................  Dionysia Kazantzidis
altviool  .......................................................  Cian MacGarry
cello  .............................................................  Gied van Oorschot
contrabas  ..................................................  Ebony Lim
fluit  ..............................................................  David Westcombe
hobo  ............................................................  Karolina Szymanik
hobo  ............................................................  Maria Nikolic�
fagot ............................................................  Galit Zadok
trompet  ......................................................  Gerardo Gianolio
trompet  ......................................................  Francesco Manco
pauken  .......................................................  Ruben Castilo del Pozo
continuo  ....................................................  David de Best

Concertkoor Baarn 

Anthony Scheffer  .................................  artistieke leiding koor en orkest
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Programmatoelichting
Anthony Scheffer

Voor ons jubileumconcert heb ik een programma samengesteld 
met muziek gewijd aan St. Cecilia, haar beschermheilige. 

Samen met de muziekcommissie kwam ik op het idee om com
posities te kiezen die al lange tijd niet meer zo in de belangstelling 

hebben gestaan. Het Engelse repertoire kwam daarbij ter sprake. We wilden een 
barokprogramma uitvoeren en daarom kwamen we terecht bij Henry Purcell (1659
1695) en Georg Friedrich Händel (16851759), waarschijnlijk de twee grootste 
componisten uit het Engels taalgebied.

In plaats van bekende stukken uit te voeren, hebben we besloten om wat minder 
bekend repertoire te laten horen. Händels “Ode to St. Cecilia’s Day” (1739) is een prachtig 
stuk dat de veelzijdigheid van Händels compositorische talent laat zien. We kozen ook 
Purcells “Hail! Bright Cecilia,” ook bekend als “Ode to St. Cecilia,” en “Welcome to All 
the Pleasures”. We hanteren dus de formule van bekende componisten met relatief 
onbekend repertoire om zowel onszelf als ons publiek te verrassen. 

Alle stukken passen in een vooral Engelse traditie om cantates aan de beschermheilige 
van de muziek  te wijden. Niet dat zij op zich een belangrijke figuur was, maar je kon 
op deze manier heerlijk uitpakken met alle aspecten van de vocale en instrumentale 
muziek. Dat deed Purcell aan het eind van de zeventiende eeuw, en Händel halverwege 
de achttiende. Deze stukken illustreren de veelzijdigheid van muziek. Beide componisten 
tonen de verschillende klankkarakteristieken van diverse instrumenten; zij laten horen 
hoe deze samen met de menselijke stem harmonieus kunnen samenklinken. Kijk naar de 
titels van delen van Händels Ode: “What Passion Cannot Music Raise and Quell.” Inder
daad! “The Trumpet’s Loud Clangour” leidt de slag in, “The Soft Complaining Flute” weent 
om verloren liefde, en “Sharp Violins” schreeuwen de pijnen van jaloezie en wanhoop uit.

Maar het koor drukt de hoofdgedachte uit: “From Harmony, from Heavenly Harmony, 
this Universal Frame Began”. Men geloofde in de Verlichting dat goddelijke harmonie, 
zoals je die ook vindt in muziek, de basis van de schepping was. Wij moesten proberen 
die harmonie terug te vinden.

Op persoonlijk niveau werd muziek gezien als een middel om een innerlijke balans te 
vinden. Hoewel dat een oude Griekse opvatting is, benadrukt Händel opnieuw het idee 
dat muziek de harmonie in de wereld terug kan brengen, zoals dat ook moest. Dat kun je 
op vele manieren horen. >>
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Het publiek zal tijdens dit concert getuige zijn van een grote veelzijdigheid. Ieder barok
instrument en iedere stem krijgt de gelegenheid om te laten horen wat diens geluid zo 
eigen maakt. Zo horen we virtuoze violen, een prachtige fluitsolo en betoverende aria’s. 
Dit concert biedt het publiek de kans om opnieuw kennis te maken met de wereld van 
de barokmuziek en de instrumenten uit die tijd.

Anthony Scheffer  
dirigent Concertkoor Baarn

Wie was nu eigenlijk die  
Heilige Cecilia?
Veel is niet bekend over Sint Cecilia, de beschermheilige van de 
muziek, maar zij heeft echt geleefd, in Rome in de tweede of 
derde eeuw. Zij was een rijke jonge dame, die al vroeg tot het 
Christendom was bekeerd. Zij beloofde haar maagdelijkheid 
aan God. Maar haar ouders huwelijkten haar uit aan een 
ongelovige jongeman, Valerianus. In het feestgedruis bij het 

huwelijk hoorde zij een stem in haar hart die haar belofte herhaalde. ’s Nachts smeekte 
zij haar echtgenoot haar niet te onteren. Zij zei dat een engel hem zou doden als hij dat 
toch deed. Natuurlijk wilde hij weten waar die dan was. Cecilia zei dat hij hem pas zou 
zien als hij zich liet bekeren. Dat deed hij en hij zag de engel. Zijn broer Tibertius zag 
hem ook. 

Gedrieën bekeerden zij daarna velen tot het Christendom. Valerianus en Tibertius 
stierven de martelaarsdood. Cecilia uiteindelijk ook, rond 230 AD, hoewel dat niet 
makkelijk ging. In een bad wilde zij niet branden, en de beul moest drie keer slaan 
voor hij haar zwaar verwondde. Zij leefde nog drie dagen, en zong met haar stem 
wat zij hoorde in haar hart. De muziek diende haar tot grote troost. Daarom is zij de 
beschermheilige van de muziek en de musici geworden. Het verhaal dat zij de uitvinder 
van het orgel is, berust op een misverstand. 

Haar naamdag was 22 november en op die dag werden vanaf de vierde eeuw feesten 
aan haar gewijd. In de zestiende eeuw ontstond in Frankrijk een Ceciliacultus. Die werd 
opgepikt in Engeland, en in 1683 nodigde de Royal Academy of Music beroemde dichters 
en componisten uit om odes aan Sint Cecilia te wijden. Dat deden velen, onder wie de 
beroemdste Engelse dichter van die tijd, John Dryden, wiens “Song for St Cecilia” de 
tekst is van onze Händelode. De teksten van Purcell zijn dan weer geschreven door erg 
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onbekende dichters, maar dat toont aan dat de 
ode aan Sint Cecilia de “Macarena” van de late 
zeventiende eeuw was. Händel schreef er twee, 
Purcell liefst vier.

Dat zegt iets over de tijd van schrijven. De late 
zeventiende en vroege achttiende eeuw zijn in 
Engeland het hoogtepunt van de Verlichting, 
het tijdperk van de Rede, het Rationalisme. 
Men geloofde dat God de mens een volmaakte 
schepping had gegeven. Het was onze taak de 
rationaliteit van die schepping te ontdekken. 
Zou ons dat voldoende lukken, dan zouden we uiteindelijk door onze Rede zelf het 
Nieuwe Jeruzalem tot stand brengen.

De schepping werd vaak met muziek vergeleken, want die was gevormd door de 
intervallen van het octaaf, met een ander woord de “diapason” die in de tekst voorkomt. 
Het was de harmonia mundi, die de mens moest ontdekken en herscheppen.

Maar er was ook de musica humana, de muziek die alle menselijke emoties oproept. Die 
zien we in Händels muziek ook prachtig langs komen. De belangrijkste is de liefde voor 
God (hoewel er ook wel wat stoute suggesties in Drydens tekst voorkomen), die wordt 
opgewekt door de prachtige muziek die geïnspireerd is door de Heilige Cecilia. 
Die muziek is zo mooi, dat een engel per ongeluk op aarde terecht komt, in plaats van 
de hemel. Hopelijk kunt u op uw beurt vanmiddag door deze muziek het aardse even 
achterlaten, om in de muzikale hemel te komen!

Georg Friedrich Händel  (16851759)

Georg Friedrich Händel komt uit Halle in NoordDuitsland. Hij 
werd daar geboren op 25 februari 1685, precies vier weken voor 
Johann Sebastian Bach, een kleine 200 kilometer noordelijker. 
Händel zou zonder enige concurrentie de grootste componist 
van de late barok zijn geweest, als die drommelse driftkikker 
uit Eisenach er niet was geweest. Die laatste geldt nu als de 
grootste, hoewel smaken kunnen verschillen.

Georg was een groot talent, maar zijn vader verzette zich tegen een muziekopleiding. 
Hij moest en zou rechten gaan studeren. De jongen smokkelde een spinet naar de zolder 
om stiekem te kunnen oefenen als vati sliep; en dan maar hopen dat die het niet hoorde. 
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Maar de graaf van Saksen hoorde de zoon spelen en adviseerde de vader om hem 
muziek te laten studeren. Zeg dan maar eens nee.

In het nabijgelegen Hamburg componeerde Georg voor zijn twintigste zijn eerste twee 
opera’s. Dat werd zijn toekomst, de opera. Dus moest hij naar Italië. Daar bracht hij 
meer dan drie jaar door, en leerde de kneepjes van het vak in Florence, Venetië (waar hij 
Vivaldi ontmoette), Rome en Napels. Zijn talent voor melodie werd gevormd door deze 
Italiaanse invloed. Maar omdat de paus de opera in de ban deed (Händel ging natuurlijk 
wel stiekem door, gesteund door rijke en machtige beschermheren), schreef Georg ook 
religieuze muziek, onder andere een prachtig Dixit Dominus. Nog in Italië ontmoette 
hij ook de keurvorst van Hannover, die hem een baan als Kapellmeister aanbood. Die 
accepteerde Georg, op één voorwaarde: dat hij direct een jaar verlof kreeg om in Londen 
te gaan wonen en werken. Hij had het gevoel dat zijn carrière daar meer kansen had. 
Zulks geschiedde.

Londen had veel theater, maar geen opera. Toen kwam Händel. Hij introduceerde de 
Italiaanse opera, en schreef het ene na het andere kassucces, met prachtige melodieën, 
schitterende zang (met veel castraten) en indrukwekkende theatrale effecten. Het 
publiek omarmde hem en hij werd razend populair. Maar hij moest toch een keer terug 
naar Hannover. Hij bleef daar een jaar, maar kreeg weer de kans om ‘voor een zekere 
periode’ naar Londen te gaan. Hij ging in 1712 en hij kwam nooit meer terug.

Toen volgde er een ironie van de geschiedenis. Koningin Anne van Engeland stierf zonder 
nazaten. Wie moest haar opvolgen? De meest onschadelijke kandidaat was de keurvorst 
van Hannover, verre familie. Die wilde echter helemaal niet; hij zat wel goed daar in 
Hannover. Uiteindelijk liet hij zich overhalen, en werd in 1714 koning van – inmiddels – 
GrootBrittannië. En daar zat ook Händel, die allang terug in Duitsland had moeten zijn. 
Een verhaal luidt dat Georg (inmiddels George Handel!) zijn koning wilde behagen door 
bij verrassing met een boot op de Thames naast die van de koning het nieuwe Water 
Music te laten uitvoeren. Een mooi verhaal, maar helaas niet waar. De koning bleek 
helemaal niet boos op hem.

Händels succes in Londen hield aan. Maar de dingen liepen niet altijd zoals hij wilde. 
De theaters gingen af en toe dicht na een puriteinse oprisping. In 1728 maakte de 
componist en schrijver John Gay hem behoorlijk belachelijk in zijn parodie op de 
Italiaanse opera The Beggar’s Opera (later de inspiratie voor Bertold Brechts en 
Kurt Weils Dreigröschenoper), dat gebruik maakte van bekende Engelse volksliedjes, 
en niet van (vond Gay) geaffecteerde Italiaanse rijkeluismuziek. De Bedelaarsopera 
was een geweldig succes. Dat zette Handel vermoedelijk aan het denken. Sowieso 
begon hij genoeg van de opera te krijgen. En dat leidt ons naar de muziek van 
vanmiddag.
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Zijn “Ode for St Cecilia’s Day” volgt de tekst van John Drydens “Song for St. Cecilia’s Day” 
vrij getrouw. De emoties die door Gods harmonieën worden opgewekt gaven Händel 
veel inspiratie, van de bazuinen en trommels van de veldslag tot de fluit en luit van de 
aardse liefde, van de scherpe violen van de jaloezie tot tenslotte natuurlijk het orgel van 
de liefde voor God. 

Voor 22 november 1739, de naamdag van Cecilia, schreef Händel de muziek bij 
de opening van een nieuw theater in Londen. Nu had hij al een ode geschreven, 
“Alexander’s Feast” op een tekst van zijn beroemde tijdgenoot Alexander Pope. Maar 
die was wat aan de korte kant. Daarom schreef hij in negen dagen de cantate die u 
vanmiddag hoort. Händel had een enorm tempo: twee jaar later schreef hij de hele 
Messiah in zes weken!

Henry Purcell  (16591695) 

Henry Purcell is misschien de grootste componist uit het 
Britse taalgebied, als je ten minste Händel niet als Engelsman 
beschouwt. Hij publiceerde waarschijnlijk zijn eerste muziek 
al toen hij negen was. Hij werd organist van Westminster 
Abbey op zijn achttiende. In 1689 schreef hij de muziek voor 
de kroning van Koningin Mary en haar echtgenoot, onze eigen 
stadhouder Willem III, die koning van Engeland werd.  
In datzelfde jaar werd zijn enige opera, Dido and Aeneas, voor 

het eerst uitgevoerd op een meisjesschool in Chelsea. 

In zijn laatste levensjaren componeerde Purcell koortsachtig; een beetje zoals Mozart 
een eeuw later. Zijn muziek bij de dood van koningin Mary in 1694 – het prachtige en 
wanhopige Funeral Music for Queen Mary II – werd een paar maanden later gespeeld op 
zijn eigen begrafenis. Purcell was toen op het hoogtepunt van zijn loopbaan. 
We weten helaas erg weinig over Purcell. Een theorie over zijn dood luidt dat hij was 
buitengesloten door zijn vrouw, die genoeg had van zijn late thuiskomen; hij vatte kou 
en stierf aan hoge koorts. Zal wel niet waar zijn, maar men weet het niet.
Purcell schreef vier oden voor de dag van Cecilia, op tekst van obscure dichters.  
De feestelijke stukken die u vandaag hoort zijn de twee mooiste.

Purcells oden volgen hetzelfde pad als die van Händel. De inspiratie van Cecilia, de 
hemelse harmonie van de schepping, de instrumenten die onze emoties vertolken.
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Uitvoerenden

Åsa Olsson

De van oorsprong Zweedse mezzosopraan Åsa Olsson werkt 
sinds 1995 op freelancebasis binnen en buiten Nederland. Zij 
studeerde zangtechniek bij Geert Berghs en Margreet Honig, drama 
bij dramaturg Maarten Vonk, improvisatie bij Eric Mentzel en 
interpretatie bij Thijn van Eijk en volgde masterclasses bij Margreet 
Honig, Kelvin Grout and Kurt Equiluz. Åsa vertolkt zowel sopraan en 
mezzo als altsolopartijen in zeer uiteenlopende genres en stijlen 
(van gregoriaans en Bach via liedrecitals tot hedendaagse opera) in 

Nederland en op internationale podia. 
Naast haar soloopdrachten zingt Åsa als freelancer bij het Nederlands Kamerkoor, 
werkt als zangcoach, geeft zangworkshops, neemt vertaalopdrachten aan en runt haar 
tuinarchitectenfirma Åwesome Gardens. 

David Cohen

Countertenor David Cohen studeerde in 2009 af aan de 
Schumannacademie met het staatsexamen zang. Hij volgde lessen 
bij Carolyn Watkinson, Frans Huijts, Pierre Mak en Brian Asawa. 
Daarnaast nam hij deel aan masterclasses door Jill Feldman en 
Nicholas Clapton. David wordt tegenwoordig gecoacht door Maria 
Coolen en Gilbert den Broeder.

Als solist is David regelmatig te horen in Bachs Passionen, het 
Weihnachts Oratorium, de Hohe Messe en diverse cantates; onder andere heeft hij de 
afgelopen jaren alle soloaltcantates uitgevoerd. Hij zong ook de altsolo’s in Handels 
Messiah, het Stabat Mater van Pergolesi en het Requiem van Mozart.
Ook in later repertoire soleerde David, onder andere in de Petite Messe Solennelle van 
Rossini, de Missa Brevis van Bernstein en in liederen van Fauré.

David werkte samen met dirigenten als Boudewijn Jansen, Anthony Scheffer, Benjamin 
Bakker, Gerrit Maas en Arjan van Baest. Hij nam deel aan een semiscènische uitvoering 
van Purcells Fairy Queen onder leiding van Claron McFadden. Ook soleerde hij bij 
ensembles als de Nieuwe Philharmonie Utrecht, Florilegium Musicum, Eik en Linde en 
Concerto da Fusignano.
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Adrian Fernandes

Adrian Fernandes (1987) is geboren te Curaçao, hij studeerde 
klassieke zang aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) met 
als hoofdvakdocent Roberta Alexander. Daarnaast kreeg hij coaching 
en masterclasses van o.a. Carolyn Watkinson, Frans Huijts, Charlotte 
Riedijk, Dennis O’ Neill en Vinson Cole.
Als tenor voert Adrian veel grote werken uit zoals het Weihnachts 
oratorium, de Mattheus en Johannespassie (tenorsolist en 
evangelist) en vele cantates van J.S. Bach, diverse missen van 

W.A. Mozart, de Messiah van G.F. Händel, Die Schöpfung van J. Haydn, Mariavespers van 
C. Monteverdi, Petite Messe Solennelle van G. Rossini en Serenade for Tenor, Horn and 
Strings en de Saint Nicolas Cantata van B. Britten.
Adrian werkte als tenorsolist mee aan het kerstprogramma ‘Rejoice’ van 
Combattimento en Wishful Singing dat werd uitgevoerd in o.a. Paradiso Amsterdam, 
Orpheus Apeldoorn en de Oosterpoort Groningen. In 2017 soleerde hij op de eerste, 
succesvolle editie van het festival ‘Lekker Klassiek’ in België met maar liefst 3.500 
toeschouwers en hij nam deel aan de reeks uitvoeringen van Händel’s Messiah door de 
Nieuwe Philharmonie Utrecht o.l.v. Johannes Leertouwer. Adrian werkte eerder met 
dirigenten als Wiecher Mandemaker, Rob Vermeulen en Dirk Brossé en soleerde in 
vele grote kerken en concertzalen zoals de Laurenskerk Rotterdam, Tivoli Vredenburg 
(Utrecht), Philharmonie (Haarlem) en Het Concertgebouw (Amsterdam). 

Cyprien Crabbé

Bariton Cyprien Crabbé groeide op in het gewest Brussel. Hij was 
lid van het kinder en jeugdkoor van de Munt. De Munt probeert 
de toekomst van de Belgische zangcultuur te verzekeren en de 
doorstroom van jong zangtalent beter te begeleiden.

Cyprien studeert nu aan het conservatorium van Amsterdam. Hij 
nam deel aan het Final Bachelor Recital in 2021. Hij was hier te horen 
in de opera Die Sieben Todsünden van K. Weill en Ne me quitte pas  

van Jacques Brel, in een arrangement van Lucas Wiegerink.
Met Orkest De Ereprijs zong hij in Lockdown Music. In dat concert speelde Orkest 
De Ereprijs muziek van jonge componisten die ontstond tijdens de lockdown. 
Communicatie, afstand, sociale gevoeligheid, absurditeit en humor klonken door in 
deze muzikale verslagen van een bizarre periode. Orkest De Ereprijs stimuleert al 
40 jaar lang jonge componisten van over de hele wereld om muziek voor het orkest te 
schrijven. Tijdens de lockdown gingen ze daar gewoon mee door, wat leidde tot een 
reeks composities waarvan er enkele een virtuele première beleefden op YouTube.
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Anthony Scheffer

Antony Scheffer (1991) begon zijn muzikale carrière als organist en 
cantor in zijn geboortestad Amersfoort. Naast de viool ontdekte hij 
al snel zijn passie voor het dirigeren. Tijdens zijn studies Liberal Arts 
and Science en Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht stak 
hij zijn licht op bij diverse dirigenten, onder andere grote namen als 
Jos van Veldhoven en Ton Koopman. 

Zijn liefde voor oude muziek bracht hem tot het onderzoeken van 
de historische context daarvan. Die zou hem helpen die muziek op een eloquente en 
evocatieve manier uit te voeren. Als artistiek leider wist hij het publiek te verrassen 
met bijzondere concerten, waaronder Renaissancemuziek voor de Nieuwe Wereld 
(Rogier, de Padilla, Guerrero), expressieve muziek van de Venetiaanse school (Gabrieli, 
Monteverdi, Vivaldi, Lotti), muziek uit de Duitse Barok (Buxtehude, Graupner, Zelenka, 
Bach), Franse muziek uit de Verlichting (Gilles, Charpentier, de Lalande, Rameau) en 
muziek uit het Romantische repertoire (Fauré, Brahms, Howells, Rachmaninoff ). 

In 2015 werd Anthony artistiek leider van Capella Amersfoort en dirigent van de
Bach Cantorij Baarn. In 2018 richtte hij het Faelix Baroque Ensemble op en werd hij 
dirigent van het Concertkoor Baarn. In het seizoen 2018/2019 was hij assistent van de 
muzikale staf bij de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Als gast of vaste dirigent 
staat hij inmiddels voor verschillende gezelschappen, waaronder Cantate op de Brink in 
Hilversum, Vocaal Ensemble Coqu in Utrecht, het Vocaal Ensemble Quintessens en het 
Dudok Ensemble in Hilversum.

Met het Concertkoor Baarn deed hij dit jaar maar liefst drie concerten. In april samen 
met de Koninklijke Oratoriumvereniging Utrecht – waarvan hij ook vaste dirigent 
is – een jubileumconcert met de Mis in Cklein van Mozart, op 4 mei in Baarn het 
herdenkingsconcert, met het Requiem van Bruckner, en dan nu de feestelijke afsluiting 
met drie oden aan Sint Cecilia.

Orkest

Het concert wordt begeleid door een voor deze gelegenheid samengesteld orkest.  
De professionele musici en orkestleden zijn door onze dirigent bij elkaar gebracht.
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Concertkoor Baarn

Concertkoor Baarn beoefent vanaf 1898 de ‘edele zangkunst’ in Baarn en nabije omge
ving. Aanvankelijk droeg de vereniging de naam ‘Halleluja’. In 1936 werd deze gewijzigd 
in ‘Christelijke Oratorium Vereeniging’ te Baarn en in 1995 in ‘Concertkoor Baarn’.

Het doel van het koor is om grote klassieke koorwerken van de grootste klassieke 
componisten ten gehore te brengen. Ook voert het koor bijpassende werken uit die 
minder bekend zijn, zoals Emmanuele d’Astorga’s Stabat Mater, Johann Kuhnau’s 
Magnificat, Baldassare Galuppi’s Dixit Dominus en De Profundis ZWV 50 van Jan Dismas 
Zelenka.
Concertkoor Baarn verwelkomt iedereen die mee wil zingen, als koor of projectlid.

Samenwerking / Medewerkenden
Bij de concerten werkt Concertkoor Baarn samen met onze eigen repetitor 
Wybe Kooijmans en professionele solisten. Dirigent Anthony Scheffer stelt voor iedere 
uitvoering een orkest samen. Het bestaat uit professionele jonge musici uit heel Europa. 
Opnames van onze concerten werden gemaakt door RTV Baarn en zijn terug te vinden 
op YouTube.

Koordagen
Twee keer per jaar worden koordagen georganiseerd op een zaterdag. De bedoeling van 
zo’n repetitie is om de puntjes op de ï te zetten voor een uitvoering. Anthony Scheffer 
gebruikt die dag om het volgende programma dat wordt uitgevoerd te presenteren.

Concerten
Ons volgend concert is op zaterdag 20 april 2024 om 16.00 uur. We zingen dan de Petite 
Messe Solennelle van Rossini. 

Meezingen?
Het concert van vanavond toont dat studeren en concerteren onder leiding van 
Anthony Scheffer een inspirerende inspanning is. Naast het zingen besteedt hij vaak 
veel tijd aan zangoefeningen, uitspraak en het juiste stemgebruik, wat uiteindelijk 
bijdraagt aan een mooie koorklank.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?
Je kunt een repetitieavond bijwonen om kennis te maken met het koor en het repertoire 
waarmee wij bezig zijn. Wij repeteren op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in 
Het Witte Kerkje, Kampstraat 8 in Baarn. Neem contact op met onze secretaris 
Margriet Klapwijk, email: secretaris@concertkoorbaarn.nl of tel. 06  126 990 60.



Muziek brengt je 
(bijna) overal…

Bezoek onze showroom
Kaliumweg 10 B
3812 PT  Amersfoort
Geopend op: 
maandag t/m zaterdag

 085 - 2014 214www.mobility-you.nl

… Onze rollators, rolstoelen en scootmobielen brengen je verder!



Meezingen?
We repeteren op woensdagavond van  
20.00  22.00 uur in Het Witte Kerkje,  

Kampstraat 8 in Baarn. 

Neem contact op met secretaris Margriet Klapwijk, 
email: secretaris@concertkoorbaarn.nl  

of tel. 06  126 990 60



 design & studio
 XXL printing
 sign & display
 offset print
 digital print
 binding & fulfilment
 warehouse & logistics
 print management

color your identity

Torenstraat 22a • 3764 CM Soest • 035 6012 100
info@practicum.nl • www.practicum.nl

Studio Bosgra is al ruim 20 jaar een 
grafisch ontwerpbureau in Baarn. 
We werken met passie aan identiteiten 
voor bedrijven en organisaties. 
Wij zijn betrokken partners in concept, 
grafisch ontwerp en fotografie. 

Johan Bosgra & 

Liesbeth van Nieuwkasteel

035 - 642 36 42

www.studiobosgra.nl
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Symphony

Hail! Bright Cecilia, Hail! Fill every 
Heart!
Hail! Bright Cecilia, Hail! Fill every Heart!
With Love of thee and thy Celestial Art;
That thine and Music’s Sacred Love
May make the British Forest prove
As Famous as Dodona’s Vocal Grove.

Soul of the World  
Soul of the World! Inspired by thee,
The jarring Seeds of Matter did agree,
Thou didst the scattered Atoms bind,
Which, by thy Laws of true proportion 
joined,
Made up of various Parts one perfect 
Harmony.

Thou tunest this world  
Thou tunest this World below, the Spheres 
above,
Who in the Heavenly Round to their own 
Music move.

Hail! Bright Cecilia, hail to thee  
Hail! Bright Cecilia, Hail to thee!
Great Patroness of us and Harmony!
Who, whilst among the Choir above
Thou dost thy former Skill improve,

With Rapture of Delight dost see
Thy Favourite Art, make up a Part
Of infinite Felicity.
Hail! Bright Cecilia, Hail to thee!
Great Patroness of Us and Harmony!

Gegroet, stralende Cecilia, heil! Vul ieder hart
met liefde voor u en uw hemelse kunst;
Zodat uw liefde en die van de heilige muziek
de Britse wouden even befaamd laten worden
als het ruisende bos van het orakel Dodona.

Ziel van de wereld. Door u geïnspireerd
werden de onrustige kiemen van de 
materie één.
U bond de rondzwermende atomen,
die, samengebracht in de juiste verhouding,
van verschillende delen één volmaakte 
harmonie maakten.

U stemt deze wereld beneden, maar ook  
de planeten daarboven,
die in de hemelse cirkel op hun eigen 
muziek bewegen.

Gegroet, stralende Cecilia , saluut!
Grote beschermer van ons en de harmonie!
Die, terwijl u bij het hemelse koor bent
nog altijd vaardiger wordt.

Die, in verrukking
uw geliefde kunst ziet ontstaan,
en deel worden van oneindig geluk.
Gegroet, stralende Cecilia , saluut!
Grote beschermer van ons en de harmonie!

Hail, bright Cecilia   Henry Purcell (delen)
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Welcome to all the Pleasures
Welcome to all the Pleasures that delight,
of every Sense, the grateful Appetite.
Hail great Assembly of Apollo’s Race,
Hail to this happy place, this Musical 
Assembly,
that seems to be the Ark of Universal 
Harmony.

Here the Deities approve
Here the Deities approve,
The God of Music, and of Love;
All the Talents they have lent you,
All the Blessings they have sent you;
pleased to see what they bestow,
live and thrive so well below.

While Joys Celestial
While Joys Celestial their bright Souls 
invade
to find what great improvement you have 
made.

Then lift up your Voices
Then lift up your Voices, ye Organs of 
Nature,
those Charms to the troubled and 
amorous Creature.
The Power shall divert us a pleasanter 
way,
for sorrow and grief find from Music relief,
and Love its soft Charms must obey.

Welkom aan alle geneugten die ons vreugde 
geven, die ieder zintuig lustig maken.
Gegroet, gij Muzen van Apollo.
Wees welkom bij deze vrolijke vergadering, 
deze muzikale bijeenkomst,
Die de Ark van de Alomvattende Harmonie 
is.

Hier kijken de Goden minzaam toe.
De God van de Muziek, en die van de Liefde.
Alle talenten die ze je gegeven hebben,
Alle Zegeningen die ze aan je verleend 
hebben. Ze zijn blij dat al hun giften hier 
leven en bloeien.

Hemelse vreugde dringt hun vrolijke harten 
binnen
als zij ontdekken hoeveel beter jullie 
geworden zijn.

Dus verhef dan je stem, die de natuur je 
gegeven heeft,
die alle verdrietige en verliefde mensen 
betovert.
Zo zullen we op een prettige manier 
afgeleid worden,
zullen zorg en verdriet door muziek verlicht 
worden, en de liefde moet aan zijn zachte 
stem gehoorzamen.

Welcome to all the Pleasures   Henry Purcell
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Beauty thou Scene of Love
Beauty thou Scene of Love,
and Virtue, thou innocent Fire,
made by the Powers above
to temper the heat of Desire,
Music that Fancy employs
in Raptures of innocent Flame,
we offer with Lute and with Voice
to Cecilia, Cecilia’s bright Name.

In a Consort of Voices
In a Consort of Voices while Instruments 
play,
with Music we celebrate this Holy day;
Iô Cecilia, in a Consort of Voices we’ll sing.

Schoonheid, gij decor van liefde,
en deugd, gij onschuldig vuur,
geschapen door de krachten hier boven
om het hete begeren te temperen,
muziek, die de fantasie gebruikt
in brandende maar onschuldige vervoering,
die bieden wij met luit en met stem
aan Cecilia, aan haar stralende naam.

In een samenklank van stemmen, begeleid 
door instrumenten,
vieren we met muziek deze heilige dag.
Leve Cecilia, dat zingen we in dit concert!



CECILIAFEEST 2023 21

Symphony

Recitative
From harmony, from heavenly harmony,
This universal frame began.

Accompagnato
When nature underneath a heap
Of jarring atoms lay,
And could not heave her head,
The tuneful voice was heard from high:
“Arise! Ye more than dead.”
Then cold, and hot, and moist and dry,
In order to their stations leap,
And music’s power obey.

Chorus
From harmony, from heavenly harmony,
This universal frame began,
From harmony to harmony,
Through all the compass of the notes it ran,
The diapason closing full in man.

Air
What passion cannot music raise and 
quell!
When Jubal struck the chorded shell,
His listening brethren stood around,
And wondering, on their faces fell,
To worship that celestial sound.
Less than a god they thought there could 
not dwell
Within the hollow of that shell,
That spoke so sweetly and so well.
What passion cannot music raise and 
quell!

Ouverture

Recitatief tenor
Uit harmonie, uit hemelse harmonie,
begon dit machtige heelal.

Accompagnato tenor
Toen de natuur nog onder een hoop
van schokkende atomen lag,
en haar hoofd niet kon optillen,
weerklonk een welluidende stem van 
boven: ‘Sta op! Gij meer dan dood.’
Nu krijgen koud en heet, en vochtig en
droog, elk hun eigen plaats
en gehoorzamen aan de macht der muziek.

Koor
Uit harmonie, uit hemelse harmonie,
begon dit machtige heelal,
van harmonie tot harmonie,
doorliepen de noten hun hele bereik,
en vonden hun slotnoot in de mens.

Aria sopraan
Wat een passie kan muziek niet opwekken 
en stillen!
Toen Jubal zijn besnaarde schelp bespeelde,
stonden zijn broeders luisterende rondom,
En uit eerbied vielen ze op hun aangezicht,
om dat hemelse geluid te aanbidden.
Minder dan een god kon er niet wonen,
dachten ze,
in de holte van die schelp,
die zo zoet sprak en zo goed.
Wat een passie kan muziek niet opwekken 
en stillen!

Ode for St Cecilia’s Day    Georg Friedrich Händel
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Air and Chorus
The trumpet’s loud clangor
Excites us to arms,
With shrill notes of anger,
And mortal alarms.
The double, double, double beat
Of the thundering drum
Cries: “Hark! the foes come;
Charge, charge! ‘Tis too late to retreat.”

Air
The soft complaining flute
In dying notes discovers
The woes of hopeless lovers,
Whose dirge is whispered by the warbling 
lute.

Air
Sharp violins proclaim
Their jealous pangs, and desperation,
Fury, frantic indignation,
Depths of pain, and height of passion,
For the fair disdainful dame.

Air
But oh, what art can teach,
What human voice can reach
The sacred organ’s praise?
Notes inspiring holy love,
Notes that wing their heav’nly ways
To join the choirs above.

Air
Orpheus could lead the savage race,
And trees, unrooted, left their place,
Sequacious of the lyre.

Aria tenor en koor
Het luide geschetter van de trompet
zet ons in beweging,
met schrille noten van woede,
en dodelijk alarm.
De dubbele, dubbele, dubbele slag
van de donderende trom roept: “Hoor!  
de vijanden komen; aanvallen, aanvallen!  
Het is te laat om terug te trekken.”

Aria sopraan
De zachte klagende fluit
laat in wegstervende noten
het wee van hopeloze geliefden horen,
wier klaagzang wordt gefluisterd door  
de zingende luit.

Aria tenor
Scherpe violen verkondigen
hun jaloerse pijnen, en wanhoop,
woede, razende verontwaardiging,
de diepste pijn en hoogte passie,
voor de mooie trotse dame.

Aria sopraan
Maar oh, welke kunst is in staat,
welke menselijke stem kan hoog genoeg
de lof van het heilige orgel bezingen?
Noten die heilige liefde inspireren,
noten die hun hemelse wegen bewandelen
om zich bij de koren boven te voegen.

Aria sopraan
Orpheus bedwong wild volk,
en zelfs bomen, ontworteld, kwamen van
hun plek, zo in de ban van zijn lier.
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Accompagnato
But bright Cecilia raised the wonder 
higher:
When to her organ, vocal breath was 
given,
An angel heard, and straight appeared,
Mistaking earth for Heaven!

Chorus
As from the power of sacred lays
The spheres began to move,
And sung the great Creator’s praise
To all the blessed above;
So when the last and dreadful hour
This crumbling pageant shall devour,
The trumpet shall be heard on high,
The dead shall live, the living die,
And music shall untune the sky.

Accompagnato sopraan
Maar lumineuze Cecilia verhoogde het
wonder nog meer:
Toen aan haar orgel, vocale adem werd 
gegeven,
hoorde een engel haar, verscheen meteen, 
en zag de aarde voor de hemel aan.

Solo sopraan en koor
Als door de macht van de heilige zang
begonnen de hemelse sferen te bewegen,
en zongen lof van de grote Schepper
en van alle gezegenden daarboven;
dus wanneer het laatste en vreselijke uur
dit afbrokkelende schouwspel zal 
verslinden, zal de trompet worden gehoord 
in de hoogte, de doden zullen leven,  
de levenden sterven, en muziek zal de 
hemel ontstemmen.



NACHTEGAALLAAN 43 - 3741 WT  BAARN
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Komende CKB concerten

VOORJAARSCONCERT  
ZATERDAG 20 APRIL 2024, 16.00 UUR  -  locatie nog niet bekend

Programma
• de Petite Messe Solennelle  –  Gioachino Rossini 

Anthony Scheffer  artistieke leiding koor - piano en harmonium

Steun Concertkoor Baarn

Concertkoor Baarn is voor de uitvoering van concerten afhankelijk van onder meer 
de bijdragen van sponsors, adverteerders en donateurs. De contributie van koor leden 
is niet toereikend om de jaarlijkse projecten te kunnen uitvoeren.

U kunt ons op verschillende manier steunen:
•  sponsor worden
• adverteren
• vriend worden

Wat krijgt u als donateur/vriend en adverteerder van CKB:
•  de digitale nieuwsbrief toegestuurd; hierin wordt het programma en data  

van de concerten vermeld;
•  eenmaal per jaar een gratis concert voor de adverteerders;
•  eenmaal per jaar een gratis concert voor donateurs bij voldoende bijdrage;
•  gereserveerde plaatsen voor donateurs bij alle concerten;
•  gereserveerde plaatsen voor de sponsors. 

Heeft u interesse om sponsor of adverteerder te worden of wilt u vriend 
worden van Concertkoor Baarn? Neem dan contact op met Jef Neijs, mail naar 
penningmeester@concertkoorbaarn.nl  of tel: 06  197 680 16. 

Bijvoorbaat dank!



Een Hart voor Kinderen...

Erna Neuteboom
Initiatiefnemer

PS: laten we samen staan en onze liefde en zorg delen voor deze kinderen !

Kinderen hebben liefde, zorg en onderwijs nodig.
Hoe verdrietig en machteloos is het gevoel van een moeder in 

Oeganda wanneer ze die zorg zoals bijv. onderwijs niet kan geven.  
Puur omdat ze te arm is. Kunt u zich dat verdriet voorstellen?  

Iedere moeder wil toch het beste voor haar kind? 

Wij geloven dat onderwijs de enige kans is op een hoopvolle 
toekomst voor deze kinderen en zelfredzaamheid. 

De kinderen in onze zorg ontvangen naast onderwijs ook  
drie maaltijden per dag, een bed, kleding, medische zorg,  

veiligheid en heel veel liefde!

30 cent per dag… 
Ons model van kind sponsoring bestaat uit de hulp van 

7 donateurs die samen met elk € 9,00 een bedrag 
van € 63,00 per maand bij elkaar brengen voor het volledige 

levensonderhoud van een kind op een kostschool. 
Vormt u een van die belangrijke schakels van € 9,00 per maand 

in de zorg voor een kind in Oeganda? 

Meld u dan aan via
 

www.hartvoorkinderen.nl   
of bel ons op

 
035-7721104

We danken eenieder voor uw gebed en zorg voor de kinderen!



Koningshof Uitvaartzorg is uw uitvaart  onderneming 
voor Soest, Baarn en omstreken.  
Persoonlijke begeleiding met oog voor detail.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar 

www.uitvaartzorgkoningshof.nl

Afscheidshuis Koningshof - Koningsweg 20, Soest 
Afscheidshuis Maatkamphof - Maatkampweg 16A, Baarn 

Gevoelens • Herinneringen • Troost 
Muziek maakt het tastbaar


